
 

 

 
Verslag ATB rit Toertocht variant 
 
Datum 14-12-2024 

Afstand 30 km 

Deelnemers Roel, Bert en Willem 

Weer 4 graden, grijs met heel af en toe een spatje regen 

 

De toercommissie moest door diverse oorzaken verstek laten gaan, maar 
gelukkig had Ad de route al een beetje verkend en die route kon ik van Strava 
plukken, Zaterdagochtend kreeg ik nog de laatste aanwijzingen van Ad, dus 
het kon niet meer fout gaan. 

De opkomst was magertjes te noemen. Met mezelf erbij slechts drie man aan 
de start. Het animo voor het mountainbiken is de laatste weken sowieso nogal 
laag. Zou het door het weer komen, of dat we toch wat op leeftijd raken? 

We vertrokken via een stukje van de vaste route naar het Achtereind en 
vandaar het bos in richting de Treeswijkhoeve. Dat werd slalommen om de 
plassen, want hoewel het de afgelopen week niet geregend had, was er best 
wel wat water te vinden. Maar bij het aanzetten maakte de fiets, of liever de 
ketting, van Roel een raar geluid. Bij nadere inspectie bleek het toch een 
versleten ketting te zijn. Dus rustig optrekken was het devies. 

Bij de Treeswijkhoeve de oude N69 over en een stukje asfalt bracht ons via 
Heikant en Dommelen bij de Nieuwe N69. Via de voetgangersbrug bereikten 
we de bossen van Riethoven. Ik ben hier iets van de route afgeweken en op 
zoek gegaan naar de uitkijktoren, want daar had ik mooie verhalen van 
gehoord. Hij (of zij, het?) was inderdaad mooi ontworpen. We besloten echter 
door te fietsen. Via een mooi bosweggetje bereikte we een ven dat de 
Waterspin bleek te heten. De route leidde langs het water en halverwege 
zouden we af moeten slaan. Die hebben we (ik) gemist, en verder waren er 
geen afslagen, zodat we het volle rondje gedaan hebben en de tweede keer 
vonden we de afslag wel. Daarna heb ik wat afslagen naar de oorspronkelijke 
route gemist, zodat we vrij snel op de dagkampeerplaats kwamen. Even 
daarna was het tijd voor de pauze. 

Na de pauze een stukje asfalt om onder de nieuwe N69 door te komen en 
daarna het bos weer in bij de visvijvers en daarna via een stukje 
knooppuntenroute naar de visvijvers bij het MMC aan deze kant van de 
snelweg. Vervolgens langs de Dommel en het Gat van Waalre naar de bocht in 
de Burg Mollaan. Hier nam Roel afscheid om zijn ketting verder rust te gunnen.  

Bert en ik reden nog een stukje in zuidelijke richting, een klein stukje vaste 
route en daarna de oude spoorbaan over te steken richting Lissevenlaan. Daar 
moesten we echter nog een kleine D-tour maken omdat er wel erg grote 
plassen op de weg lagen. Via de Hurken naar Ekenrooi en daar scheidden onze 
wegen. We besloten de trappist voor volgende week te goed te houden. 

 



 

 

Uw reporter van dienst 
Willem van Tol. 

 

 


